
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slobkous jaaroverzicht 2015 
 

 

 

 

 

Er is in de nieuwsbrieven al zoveel geschreven dat we het voorbije jaar vooral met 

beelden in herinnering willen brengen 



We begonnen op 6 januari de speurtocht in het Hageven en meteen moest de loep worden bovengehaald 

 

Op 13 januari was de omgeving van de Katershoeve ons speelterrein en raakten we in de ban van dit fijn bekermos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Op 20 januari zocht Luc 

het hogerop in de 

omgeving van het 

voetbalplein in Hechtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 januari vestigden we een nieuw Slobkousrecord! We lukten er in om op 2.5 uur 400 m af te leggen door in 

Reppel elke boom te knuffelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op 3 februari lag er warempel sneeuw in de omgeving van de Achelse kluis. Ga dan maar eens naar korstmosjes 

zoeken! 

 

 

 

Op 10 februari was de uitzichttoren in de Sahara in volle 

opbouw. In de toekomst zullen  we een beter uitzicht 

hebben over de streek maar moeten we wel een telescoop 

meebrengen om naar mossen te speuren van zo hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 februari maakte de vondst van dit baardmos onze dag goed in de omgeving van de Leugenbarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 februari trokken we op expeditie naar het buitenland om de bomen te besnuffelen op de Leenderheide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lindeschildmos waar we vruchteloos naar hadden gezocht in Reppel vonden we op 3 maart in het Hobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloeiende Gaspeldoorn in het plat op 10 maart bracht het lentegevoel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hielden het niet bij wandelen alleen! Op de wandeling in Kattenbos op 17 maart vertelde André ons over 

broedstaafjes. Dus kropen we ’s anderendaags maar achter de microscopen in de milieuklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 maart kraakte het Kraakloof letterlijk onder onze voeten bij de wandeling in de Sahara. Zo is determineren een 

stuk gemakkelijker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 maart moesten we voor de eerste maal in 6 jaar een wandeling afzeggen omwille van extreme 

weersomstandigheden. Op 7 april kregen we dan een tweede kans om met André het Buitengoor te verkennen in Mol. 

Gelukkig had iedereen zijn laarzen bij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 april genoten we samen met de Limburgse Plantenwerkgroep van de plantentuin in Bokrijk 



Op 22 april werd het plantenseizoen op gang getrokken in Mullemerbemde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 april gidste Frans ons door het Wijfelterbroek. En ja een gids kan je daar best gebruiken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 6 mei waren we aan het derde traject toe van de “Dommel van bron tot …” Sommigen nemen dat erg letterlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 mei kregen we onze jongste leden mee. Ze hadden wel meer oog voor de kikkers dan voor de plantjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 20 mei gingen we op zoek naar de wieg van Pieter Breugel in de omgeving van de Abeek maar deden onderweg 

toch heel wat waarnemingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 mei op wandel met Jef in de Maat 

genoot de Megarhyssa vagatoria duidelijk 

veel belangstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luc Vanoppen liet ons op 3 juni in de 

Ziepbeekvallei genieten van de 

orchideeën zoals deze Veenorchis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 juni trokken we door de basis van Kleine 

Brogel toen plots iemand “Wouw” riep. Hij bedoelde 

de naam van deze plant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op 17 juni struinden we onder leiding van Ine langs de rechteroever van de Dommel in de omgeving van de Stenen 

brug. Normaal lopen daar koeien! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 juni in het Hobos stond de vondst van een Bosorchis centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 1 juli wilden we onze collega’s van het SAP clubje kennis laten maken met de Watering maar het was zo 

bloedheet dat de afspraak niet doorging. We hebben dan maar zelf van de kersen gegeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 juli gidste Paul Vansanden ons door Averbode 

Bos en Hei een door Natuurpunt recent verworven 

gebied van meer dan 600 ha. De andere Paul genoot 

duidelijk van het weidse landschap. 

 

 

 

 

 

 



Op 15 juli waren we de gast van Stijn Lauwers in de watering van de Holen. We kwamen er dit mannetje van de 

Slobkousbij tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Rutger op zoek naar plantjes in een bebouwde omgeving. Het wordt intussen een beetje traditie. Op 22 juli was 

het centrum van Overpelt aan de beurt en kwamen er niet minder dan 122 soorten op de lijst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op wandel in de Buitenhei kwamen we op 29 juli een mooie strook bloemen tegen midden in overmest 

grasland! Je zou niet Nicole heten als je dat niet van dichtbij wou zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 augustus zochten we het hogerop aan de terril van Waterschei. Het was moeilijk om ons jeugdig lid Marie bij te 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 12 augustus hielden we nog een buitenlandse reis en gingen in Heers de boorden van de Maas exploreren. 

Enkelen hadden eerst wat rust nodig blijkbaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 augustus trokken we naar de Katershoeve 



Op 26 augustus slopen we als echte smokkelaars langs de landsgrens Nederland binnen 

 

Het slotakkoord van het plantenseizoen werd in het Pijnven gespeeld 

We werden er zowaar met een drone bespied! 



 

 

 

Slobkousen zijn bezige bijtjes en 

zitten nooit stil. Na de planten keken 

we daarom uit naar de 

paddenstoelen zoals deze prachtige 

zwavelzwammen op 8 september 

aan de begijnenvijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 september zagen we in het Hobos 

deze mooie Korianderzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 22 september lokte Josse ons naar het Kolisbos. We raakten er in vervoering van de kluifzwammen. 

 

 

Deze Baardige melkzwam zei ons goeie dag zeggen op 29 september in Lozerheide 



Deze koperrode gordijnzwammen waren de trofee van onze wandeling op 6 oktober in Schulensweyer  

 

Op 13 oktober in hetHagenven werd het moderne instrumentarium bovengehaald om te verifieren of dit een 

Koeienboleet is. 



Ook op het Plat staat Koraal ontdekten we op 20 oktober. Koraalzwammetjes tenminste. 

 

 

 

Paddestoelen op een 

verbrande tak!!!!! Ze brachten 

Nicole op 27 oktober in den 

Brand  in extase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 3 november kregen we in Lozerheide les van Marte onze jongste gids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 november deden we het Hobos nog eens aan en konden het niet nalaten om eens te poseren met de mooiste 

boom van Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op 17 november  zagen we deze rode zwavelkoppen in de omgeving van de Bever in Achel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 november doken ze diep in hun warme jassen. Ook de Slobkousen zijn verwend geraakt door de zachte 

temperaturen. Niks meer gewoon! 

 

 



Hier was het allemaal om te doen in het Slijkven op 1 december. De heideknotszwam! Ze stonden er dan ook 

massaal en in alle maten. 

 

 

Dat Slobkousjes ook wel romantisch kunnen doen wordt hier wel duidelijk. Het Kolisbos in de mist op 8 december 

 

 



Voor de laatste wandeling van het jaar op 15 december viel de keuze op het oerwoud van de Dommelvallei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was dus weer een goed gevuld jaar! 

 

Na een verdiende eindejaarsrust starten we weer met naar  mossen en korstmossen te kijken. Natuurpunt wil graag 

wat meer weten over soorten die voorkomen op onze Lommelse heidegebieden. Daar willen we graag ons steentje 

toe bijdragen en er werd ons al hulp toegezegd door een specialist van de Vlaamse Werkgroep Bryologie en 

Lichenologie. Zo kunnen we zelf ook nog wat bijleren. 

Bijleren willen we ook doen voor grassen. Vorig jaar volgden we met enkelen een grassencursus op Kiewit maar nu 

moet er nog verder geoefend worden. Rutger Barendse wil ons daarbij helpen tijdens 4 wandelingen in 

uiteenlopende biotopen. 

 

Ook volgend jaar tijdens het plantenseizoen willen we regelmatig eens onder de kerktoren vandaan. Daarom hebben 

we uitstappen voorzien naar de Antwerpse Kempen maar ook naar de Maas. We trekken ongetwijfeld ook naar het 

buitenland maar dat is in onze streek nooit ver weg! 

 

Dit klinkt misschien allemaal nogal ernstig maar maak je geen zorgen. We willen een plantenwerkgroep blijven waar 

je ook gewoon voor het plezier mee op stap kan gaan. Ook wie geen pisbloem uit een orchidee kent blijft van harte 

welkom. Men zegge het voort! 

 

Het Slobkousnieuws begint intussen aan jaargang 6 en voor het overzicht van alle nieuwsbrieven kan je altijd  even 

naar de website gaan kijken.  

  



 

 


